
In 2022 heeft ' Stichting Vrienden van het Borghuis'  één activiteit voor haar leden georganiseerd. De geplande 
avond van juni is doorgezet naar september. Op deze avond heeft Wim Maatman ons meegenomen in zijn 
avontuur van de film 'Freyheyt'. Een geweldig boeiende avond over de roerige periode waarin hij deze 
'uiteindelijke' film gerealiseerd heeft. 
 
We hebben in het afgelopen jaar 'het Borghuis' beperkt financieel gesteund. Alleen een activiteit voor onze 
bijzondere medewerkers hebben we vanuit de stichting gefinancierd. Daarnaast heeft onze bijdrage bestaan uit 
het ondersteunen van het management met raad en als klankbord.  
Het zorglandschap verandert. Waar een initiatief als het Borghuis in het begin een uniek concept was, zijn er 
thans veel meer initiatieven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een geschikte werkplek bieden. Dit 
merken we nadrukkelijk bij onze vrienden. Een aantal heeft er in de afgelopen jaren een keuze gemaakt om een 
ander initiatief te ondersteunen en de jaarlijkse bijdrage aan onze vriendenstichting stop te zetten. Een (blijvend) 
punt van aandacht.  
We spreken onze waardering uit naar het management en medewerkers van 'het Borghuis'. Zij maken elke dag 
het verschil en dragen zorg voor een fijne werkplek en natuurlijk een geweldig restaurant! 
In 2023 zullen we als bestuur, samen met het bestuur van 'het Borghuis', ons beraden over onze doelstelling en 
toekomst.  
 
Namens Stichting Vrienden van het Borghuis, 
 
 
Norbert Berns, voorzitter.  
 


